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Op de camping
'Dat kan bij ons thuis niet'

Op vakantie
Neem je de hond mee of niet? De voors en tegens op een rij.

Middeltjes
voor de gezondheid 
van je hond

Kamperen 
door de ogen 
van Niamh 
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Wij zijn Bert en Pamela en wonen in 
Hardenberg met onze Field Niamh. 
Ze wordt in oktober alweer 1 jaar. 
Ze heeft een Iers-Schotse naam 
wat je uitspreekt als Neeve.

De liefde voor de Field is begonnen 
bij Pamela ruim vier jaar geleden.
Ik heb toen kennisgemaakt met Mariska, 
zij had Lot en haar pup Annabel bij zich. 
En ik was op slag verliefd. Ik kwam thuis 
en vertelde tegen Bert “Ooit, ooit als 
onze labrador meisjes er niet meer zijn, 
dan wil ik graag een Field”.
Bert moest er erg aan wennen, zeker 
aan de lengte van de oren. Maar 
Mariska heeft heel wat jaren bij mij op 
de hondenschool getraind en daardoor 
ging ook hij uiteindelijk overstag.

Pup
Tijdens onze vakantie in 2023 appte 
Mariska mij dat Lana, de moeder van 
onze pup, gedekt was. We waren toen 
ruim twee maanden zonder hond, nog 
veel verdriet, maar nu ook blijdschap 
omdat er misschien aan het einde van 
2023 weer een pup in ons leven zou zijn.

Op 17 oktober appte Mariska mij met 
bereid je maar voor, aan het einde van 
het jaar loopt er een Field puppy bij jullie!

En nu is ze al 10 maanden. De tijd is 
voorbijgevlogen. Het is een heerlijke 
hond. Ze is lief, knuffelig en heel duidelijk 
in haar communicatie. Ze kan heel goed 
duidelijk maken als er iets is of als ze 
iets wil. Ik hoor het aan haar manier van 
blaffen. Als er ineens wat anders op het 
terrein staat bv. de hogedrukreiniger, 
dan gaan haar haren van kop tot staart 
overeind staan, staart helemaal stijf 

en dan blaft ze. Dan loop ik samen met 
haar er naartoe en dan is het ook klaar. 
Soms is ze dus een held op sokken..

Ze vindt wandelen heel erg leuk en ze 
gebruikt dan ook erg graag haar neus. 
Die werkt echt als de beste.We zijn dan 
ook begonnen met praktijkspeuren, 
waarbij ze de speurjuf al mooi uitdaagt 
om moeilijkere sporen te bedenken.
We gaan in oktober beginnen met 
detectie, ze gaat dan leren om naar 
kong te zoeken.

Training
Verder zijn we volop bezig met haar 
opvoeding & training. Ze is niet heel erg 
voer gemotiveerd, dat maakt het trainen
af en toe wat lastig. Ik heb de training 
zelfs een paar maanden stilgelegd, 
omdat ze kampte met de nasleep van 
een giardia besmetting en daardoor 
nog slechter ging eten. Gelukkig is dat 
allemaal achter de rug en eet ze goed.
 
Om ervoor te zorgen dat ze ook haar 
lijf goed gebruikt heb ik vanaf 11 weken 
puppygym met haar gevolgd en ook 
bij mij op de hondenschool doen we het 
nodige aan balans & coördinatie.

Fietsen
Rond 8 maanden hebben we de bakfiets
geïntroduceerd en dit rustig opgebouwd. 
We fietsen met grote regelmaat met 
haar. Ze zit dan helemaal vooraan, haar 
neus in de lucht, met de wind die haar 
oren lekker laten wapperen om zich 
heen te kijken. Volop aan het genieten.

Zwemmen is nog niet haar hobby, 
langs het strand ontwijkt ze dan ook 
vakkundig de zee. Ze is afgelopen week 
in het water gevallen, oeps! Hopelijk 

Niamh
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Het was mijn eerste kampeervakantie. 
Ze waren er wel heel druk mee die dag 
voordat we in de auto gingen rijden. 
Ik vond het wel een beetje spannend, 
want ondanks dat Pamela tegen mij 
zei: “Jij mag ook mee, we gaan met ons 
drieën, we pakken nu alle spullen in die 
we nodig hebben”.

Op zaterdag vertrokken we en ze 
hadden heel fijn een plekje in de bus 
voor mij in een bench. Maar ik vond het 
zo spannend allemaal, dat ik totaal niet 
op mijn gemak was. Pamela die mij heel 
goed aanvoelt zei tegen Bert dat hij de 
auto aan de kant moest zetten.

Ik mocht toen samen met mijn mand 
voorin bij Pamela op schoot. Nou ik kan 
je wel vertellen, dat was een veel beter 
en veiliger plekje. Nadat ik eerst alles 
eens even goed bekeken heb, ben ik 
lekker in slaap gevallen.

Aangekomen op de camping haalden 
ze alles wat in de auto en aanhanger 
zat er weer uit! Jeetje wat een werk 
zeg. Ik heb alles mooi op een afstandje 
bekeken en was af en toe heel behulp-
zaam om de houten haringen van een 
scherper puntje te voorzien. Dat was 
niet helemaal de bedoeling, maar ik 
moest me toch vermaken.

Vakantie in 
Noord-Holland 
door de ogen van Niamh

Nadat de tent stond hebben ze een 
omheining geplaatst rondom de tent. 
Pamela had een vooruitziend oog en 
had er één van 1.35m hoog gekocht. 
Want toen er een hond passeerde klom 
ik mooi een stukje in het hek. Nou dat 
werd niet zo gewaardeerd en er kwam 
een tweede hekje halverwege, zodat ik 
niet meer naar het pad kon rennen om 
iedereen welkom te heten en soms ook 
weg te jagen. Want er was één hond bij 
die maakte gek lawaai en dat vond ik 
niet leuk!

We zijn iedere dag op de fiets naar 
het strand gegaan om daar lekker te 
wandelen, vaak in de ochtend en de 
avond. Ik vind het strand helemaal 
geweldig. Ik heb door de loopgraven bij 
de vele zandkastelen gelopen. En heb 
nieuwsgierig over de rand van diepe 
gaten gekeken en stond dan oog in oog 
met kinderen die aan het graven waren. 
Helemaal stabiel waren die randen 
niet en af en toe, omdat ik erop stond 
zakten de randen in en konden ze weer 
opnieuw beginnen, hihi.

Een zwemmer ben ik niet en natte poten 
halen is ook niet mijn favoriet. Ik lette 
goed op en zorgde ervoor dat de zee mij 
niet kon pakken. Maar soms als die leuke 
meeuwen dichtbij waren, dan vergat ik 
het wel eens! Oeps, natte poten. Ik weet 
nog niet of ik wel van zwemmen houd, 
daar ga ik nog even heel veel nachten 
over slapen.Tijdens de vakantie werd ik 
10 maanden en daarom had ik ook 
lekkere rustdagen bij de tent. Dan 
gingen we wel naar het strand, maar 
dan niet nog extra dingen doen.

Ik heb al veel dingen gezien en heb heel 
veel op het terras gezeten. Ze zeggen 
iedere keer dat ze moeten blijven 
oefenen. Nou ik kan het wel, dus ik denk 
dat Bert en Pamela het nog niet zo goed 
kunnen! Ik heb heerlijk TV gekeken 
zodra het kon, naar de mussen, de 
meeuwen en de kraaien. Ook mensen 
kijken was leuk. Gelukkig namen ze 
bijna altijd mijn mand of kleed mee, 
waar ik dan heerlijk op kon liggen en 
vaak ook even ging slapen om alle 
indrukken te verwerken.

Van de zomer heb ik samen met Bert & Pamela drie weken 
gekampeerd in Noord-Holland dichtbij de zee.
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Groetjes uit Frankrijk 
Wij zijn gisteren aangekomen 

in Menton. Wat is 2 dagen reizen 
met Bowie en Julie een makkie. Ze vragen niet hoelang de reis 

nog duurt; ze maken geen ruzie; 
ze worden niet misselijk en je stopt 
regelmatig om een rondje te lopen 

op de parkeerplaatsen, zodat jijzelf ook aan je beweging komt tijdens de lange autoritten. M.a.w.: ik kan iedereen aanraden 
op pad te gaan met een Fieldje!

We gingen vaak erop uit om te fietsen, 
ik zit dan voorin de bakfiets lekker om 
mij heen te kijken, neus in de lucht en 
mijn oren die wapperen zo lekker mee 
met de wind. Als ik koeien, schapen of 
paarden in wei zie, dan ga ik vaak op 
het randje staan. Ze hebben mij wel 
vastgemaakt met een riem, omdat ik er 
anders al wel uit was gevallen. Dus weer 
die vooruitziende blik van Pamela. 
Ze kent mij wel goed al! Als ik op dat 
randje sta, krijg ik ook te horen dat ik weer 
met mijn poten op de grond moet gaan. 
Op dat randje ben ik net wat dichterbij 
en kan ik het net wat beter zien! 

Zo kwamen we ook bij een plaatsje, 
waar ook Bert en Pamela nog niet 
eerder geweest waren. Daar was het 
drie dagen feest met kermis. Jeetje 
dat was wel heftig, ik hoorde bij iedere 
attractie wel weer een ander muziekje 
en ook best hard allemaal. We hebben 
het even van een afstandje bekeken en 
zijn toen maar verder gaan fietsen.

We zijn ook nog met de boot naar Texel 
gevaren en hebben daar rondgefietst. 
Op de terugweg ging het ineens heel 
hard waaien. recht in mijn snoet. Mijn 
oren gingen nog harder wapperen en 
Pamela moest hard trappen met de 
bakfiets tegen de wind. Helemaal toen 
de motor het even begaf, dat was wel 
even schrikken. Na het fietsen gingen 
ze ergens een hapje eten en ik, ik ben 
op mijn kleed maar naar dromenland 
gegaan om alles te verwerken.

Weet je wat het allerleukste was, ik 
mocht op bed slapen! Heerlijk knuffelen 
en kroelen, want daar houd ik wel van. 
Sommige nachten was het best koud 
en dan maakte ik Pamela vaak wakker 
en dan mocht ik lekker warm onder 
de deken. Ik weet het, ik ben best 
verwend,maar zoals Pamela ook zegt: 
“Beter verwend dan verwaarloost”.
 Ik ben best wel een bofferd!

Niamh
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Kronch Premium hondenvoeding: gemaakt met écht verse zalm.
Er is een Kronch brok voor honden in iedere levensfase en energiebehoefte.
Vraagt u ons gerust (vrĳblĳvend) om voedingsadvies voor uw Field Spaniel.

Optimal: Puppy Basic: Adult Grain free: Adult Main: Senior Active: Adult

- Het neusje van de zalm


